
 

Nieuwsbrief juli 2023 
 
Een zonnige woensdag…een mooi moment om de nieuwsbrief samen te stellen. 
Met verschillende verhalen. Vanuit de oudercommissie nog een kort verslagje van ons uitstapje naar de 
kinderboerderij, een verslag van een Speelhoeve avontuur door Petra, het afscheid van Silke (stagiaire) en nog 
veel meer. 
 
Heel veel leesplezier! 
 
Vanuit de oudercommissie 
Het is al even geleden maar……… 
Op 24 september 2022 was het weer 
zover: met de kinderen, ouders en 
leidsters van de Speelhoeve naar de 
kinderboerderij! We hadden enorm 
geluk met het weer: er was regen 
voorspeld, maar het viel alleszins mee 
en het bleef de hele ochtend droog. 
Hier en daar was het in de speeltuin 
wat nat, maar iedereen was erop 
gekleed en het was niet erg dat de 
kinderbillen bij het glijden van de 
glijbaan af en toe in de modder terecht 
kwamen. De kinderen speelden fijn 
met elkaar, vermaakten zich bij  alle 
dieren, en onder het genot van een 
kopje koffie vonden de ouders elkaar ook. Samen met de leidsters (wat leuk dat er zoveel waren!) werd 
vertederend gekeken naar het spelende kroost en heel wat af gekletst. Aan lekkere dingen geen gebrek: Corrie 
kwam langs met heerlijke koek en aan het einde zaten alle kinderen samen te likken aan een ijsje. Moe en 
voldaan ging iedereen naar huis. Kortom: het was weer een zeer geslaagde ochtend!   
 
Hartelijke groet Marieke (moeder van Fien en Loes) 
 
Zomerborrel 
Vrijdagavond 7 juli hebben we een gezellige zomeravond borrel gehad op de Speelhoeve. 
Onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen uitwisselen over opvoeden, werk en andere 
onderwerpen. Er werd veel gekletst en gelachen. Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 
  



 

Een avontuur op de Speelhoeve 
Op een ochtend zijn we met alle kinderen die kunnen lopen ( de 
kleinsten bleven slapend achter onder toeziend oog van een van 
de collega’s) ‘anders dan anders’ buiten gaan spelen. Via de 
parkeerplaats en een deel van de oprit zouden we naar het stukje 
land gaan om de kinderen daar lekker te laten rennen. Om de 
kinderen overzichtelijk mee te kunnen nemen en meteen weer een 
keer te oefenen, namen we het evacuatielint mee. De naam zegt 
het al: een lang lint met aan weerskanten lussen waar de kinderen 
1 hand in moeten steken en dan vasthouden. Zo blijven de 
kinderen in geval van een calamiteit goed bij elkaar als we de 
Speelhoeve moeten verlaten. Maar vandaag noemden we het een 
rups en de kinderen waren de poten van de rups. Het was 
bijzonder om te zien hoe goed de kinderen luisterden en de lussen 
keurig vasthielden. De 3 kinderen die niet meer aan de lussen 
konden lopen, gaven Rachel of Djura een hand en in één geval een 
ander kind een hand. En zo liepen we in een lange sliert, met Djura 
als ‘kop’ vooraan en ik als ‘kont’ achteraan eerst over de 
parkeerplaats.  

Daar keken we naar de kippen die daar altijd los lopen te 
scharrelen. Naast de oprit zagen we de ganzen met hun jong.  
Toen we bij het stukje land kwamen, mochten de kinderen los, 
in letterlijke en figuurlijke zin. Lekker rennen en proberen 
Djura te pakken. Of liggend op onze buiken kijken naar de 
bloemetjes en de grassprieten. Ik noemde dan een dier en 
deed alsof ik dan gras ging eten. Maar een hond eet natuurlijk 
geen gras, of een kat? Welke dieren dan wel? Nou, dat wisten 
de kinderen wel! Koeien, paarden, geiten, schapen… 
Inderdaad.  
De bloemetjes (witte klaver) werden later geplukt en aan Ayala 
of Djura gegeven. Grappig om te zien is dat het ene kind het 
bloemetje compleet met steel plukt, de ander alleen het kopje. 
 
Ook zagen we nog sprinkhanen, al waren die wel erg snel en 
was het lastig om ze goed te kunnen bekijken. 
Toen we klaar waren met plezier maken, zijn we weer richting 
het speelplein gegaan. Maar eerst allemaal weer keurig de 
handen in de lussen of de leidsters een hand. Het jongetje dat 
op de heenweg de hand van een ander had vastgehouden, liep 
nu uit zichzelf weer naar dat kind 
toe. Geweldig! 
 
Op de terugweg zochten we de 

schapen, maar die hadden zich zo 
goed verstopt in de schaduw tegen 

de warmte dat we ze niet konden vinden. Jammer!  
 
Onder aanvoering van een van de kinderen zongen we ‘we zijn er bijna’ tot we bij 
het speelplein aankwamen. En daar stond Koos, de Alpaca, ons te wachten. 
 
Groeten Petra, Djura en Rachel. 
 



 

Welkom op de groep 

De Rups:  

Chris ten Have (14-7-2021) op de dinsdag en donderdag. 

Sofia Wijnholds (20-4-2022) op de dinsdag, woensdag en vanaf sept ook op de 

donderdag.  

Ruurd de Groot (19-11-2022), zoon van Bertina, op de donderdag en op de Vlinder 

op woensdag. 

Bobbi Tuithof (15-12-2020) op de vrijdag en vanaf sept ook op de donderdag. 

Vanaf 7 aug komt Ezra de Ree (30-3-2023), broertje van Ilan, op de maandag en de vrijdag. 

 

De Vlinder:   

Isilde Wadman (19-6-2021) op de maandag- en donderdagochtend. 

Leya Bakker (5-8-2022), zusje van Xavi, op de maandag, dinsdag en woensdag. 

Sophie Postma (3-12-2022), zusje van Tess, op de dinsdag en vrijdag. 

Siem Feringa (22-2-2021) en Sophie Feringa (9-10-2022) op de donderdag en de vrijdag. 

Julia de Jong (23-6-2021) op de vrijdag. 

Vanaf 24 juli Sofie Odenkirchen (23-4-2023), zusje van Liam, op de maandag en de dinsdag. 

Vanaf 28 aug Gijs Boonstra (6-4-2023), broertje van Pieter, op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Vanaf 6 sept Sarah Groen (25-9-2020) en Lucas Groen (2-8-2022) op de woensdag en de donderdag. 

 

Kort Kort Kort 

• Het gaat met Bertina steeds beter en zoals het nu lijkt zal ze vanaf aug 3 halve dagen kunnen gaan 

werken.   

• Vanaf maandag 24 juli t/m vrijdag 1 sept zullen de groepen samengevoegd worden op de Vlinder. In 

verband met de schoolvakantie zijn er minder kinderen aanwezig en ook de teamleden zullen van een 

welverdiende vakantie gaan genieten. 

• Volg ons op instagram: de_speelhoeve  

Jeltje heeft een nieuw account aangemaakt voor de Speelhoeve. Nu al erg leuk om te volgen!!  

• De GGD is weer langs geweest voor de jaarlijkse controle. U kunt het rapport lezen op onze website. 

 

 



 

Afscheid van de Speelhoeve 
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Natuur- en dierbeleving 
Wat hebben we de afgelopen periode toch weer leuke (en leerzame) dingen met de kinderen gedaan. 
Het is ondertussen al bijna ‘gewoon’, maar het blijft leuk om de kinderen de hangbuikzwijntjes Teun en Rosa de 
fruitschillen of gras te laten voeren. En natuurlijk worden konijnen Pip en Posy dan ook niet overgeslagen. Daar 
gaan regelmatig emmertjes vers geplukt gras of paardenbloemblad naar toe. De vogels in de volière zijn wat 
lastiger te voeren, maar wel leuk om naar te kijken. 
 
De dieren nemen een belangrijke plek in op de Speelhoeve. Maar ook natuurbeleving komt ruimschoots aan de 
orde. Zo hebben de kinderen zelf aardbeien uit de tuin kunnen plukken en die bij het fruit op mogen eten. De 
rode bessen zijn (nog) iets minder in trek, maar die worden dan lekker opgesmikkeld door de merels. De 
appelbomen hangen al vol appeltjes, maar die hebben nog even tijd nodig om te groeien en te rijpen. Net als de 
bramen bij het prieel: ze zitten al volop in de struik, maar moeten echt nog een poosje rijpen. En dan is het feest, 
dan is het smullen geblazen! En moeten we de kinderen goed in de gaten houden, want zelfbediening is alleen 
toegestaan onder toeziend oog van een van de leidsters, maar sommige kinderen nemen het daar niet zo nauw 

mee…     
Bij een groot deel van de planten en struiken staan nu bordjes met afbeeldingen en namen van wat er staat of 
gaat groeien. 
Het jongste project is de ‘vierkante-meter-tuin’. Samen met een aantal kinderen hebben we daar al het onkruid 
uit gehaald. Terwijl we daar mee bezig waren, kwamen er diverse beestjes tevoorschijn en ik vertelde dan wat het 
waren. Pissebedden in het blauw/paars, zwart en grijs en sommigen deden zelfs een ‘kunstje’: ze rolden zich op 
tot een balletje en werden dan weer pissebedden. Heel fascinerend vonden de kinderen dat. Ook verschenen een 
slak en een worm ten tonele. 

Wat verse potgrond erop en dan bloemetjes zaaien.      
 



 

Verder is spelen met water natuurlijk altijd geweldig. Vooral op die hele 
warme dagen is het fijn om dan even af te kunnen koelen.  
Maar in de zomer is het spelen in een flinke regenbui (voor sommige 
kinderen) ook geweldig. Een van de kinderen wilde laatst graag naar buiten 
toen het héél hard regende. Ik dacht dat hij een beetje blufte, dus zei: “kom 
maar op!”  “Joepie!”, was het antwoord en hij was al in de gang. Op mijn 
vraag of er nog meer kinderen mee wilden, werd positief geantwoord. Dus 
zo stond ik, samen met een stuk of 6 kinderen in de stromende regen. En ik 
moet zeggen; ik genoot. Van de kinderen, maar toch ook wel van die warm-
water-plensbui. De kinderen waren teleurgesteld dat het stopte met 
regenen. Nou ja, konden we mooi gaan drinken en koek-eten, want dat 
gingen we eigenlijk al doen voordat deze regendans er tussendoor kwam. 
En laatst waaide het heel hard en 
toen zijn we aan het eind van de 
middag nog gaan vliegeren met 
boterhamzakjes aan een touwtje. 

Heel simpel, maar ontzettend leuk. 
 
We proberen zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan, maar 
als dat even niet lukt, kun je binnen natuurlijk ook hele leuke dingen doen. 
Zoals picknicken. Niet aan tafel voor drinken en koek, maar gewoon met 
zijn allen op de grond op een kleed. Wederom simpel, maar ook weer 
super leuk. 
 
Er zijn nog veel meer leuke dingen, maar die bewaren we voor een 
volgende nieuwsbrief. 
 
Petra 
 

 
Geboren 
Bente, zusje van Wander, is geboren op 6 juli 2023 
 
 
 
 

 
 
Thema HUIS 
Na de lente komen, zoals gewoonlijk, moeder- en vaderdag. De cadeaus, die de kinderen dit jaar geknutseld 
hebben, hebben jullie allemaal kunnen bewonderen. Voor tussendoor was het thema “huis” gekozen, een beetje 
passend bij de moeder en vader, die immers in een huis wonen. 
Als voorbereiding hebben we de ouders van de twee-en-een-half-jarigen uitgenodigd om een foto van de 
voorkant van hun huis te maken en die op te sturen naar de Speelhoeve. 
Het enthousiasme was groot, heel leuk. De foto’s zijn geprint, voorzien van de naam van het bijbehorende kind, 
en geplastificeerd. Deze foto’s zijn op de groepen gehangen. De kinderen gingen er echt naar kijken en aanwijzen 
wie waar woonde en er ontstonden leuke gesprekjes. Op een later moment wordt het thema “familie” hieraan 
toegevoegd. 
 
Corrie heeft een aantal knutsels verzonnen die passen bij het prentenboek “Een huis voor Harry” (sws een 
aanrader voor als jullie nog eens een boek willen aanschaffen). Er zijn vogelnestjes gemaakt (hoge huizen) en 
vuilnisbakken (rijtjeshuizen) en Vera, de vlinder die in het boek voorkomt. 



 

Er waren ook een aantal werkbladen voor de oudere kinderen die vooral over huizen en hun vormen en kleuren 
gingen en er waren voorbeeldkaarten voor bouwsels die van de duplo nagebouwd konden worden. 
Op het bord van de Vlinder hadden we een huis gemaakt met daarbij de geschreven woorden huis, raam, deur, 
muur en dak. Dit is zodat de kinderen leren beseffen dat letters bij woorden horen, helemaal nog niet met de 
bedoeling dat ze leren lezen trouwens. 
Ook buiten werd het thema verder uitgebreid. Er waren dozen en een tent waarin de kinderen konden “wonen” 
en waarmee flink gespeeld is. Al met al hebben we een boel plezier gehad met het bedenken, het uitwerken en 
het beleven van dit thema. Op de Rups zal Rachel (de stagiaire) het thema zelfs nog even voortzetten als 
opdracht. 
 
Corrie & Mariëtte  
                       

                                      

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Silke 
Ook dit jaar hadden we weer een stagiaire op de Vlinder, in dit geval Silke, eerstejaars. 
Ze kwam bij zonder enige ervaring, ze had zelfs nog nooit een luier verschoond of een flesje gegeven. Maar dat is 
geen probleem, daarvoor kom je stagelopen, om het vak te leren. 
Maar datgene wat je niet kunt leren, maar in je moet hebben voor het werken met kinderen, had ze wel: het 
gevoel voor het omgaan met kinderen. De kinderen zijn allemaal gek op haar en ze gaat super leuk met ze om. Ze 
doet mee in hun spel als de kinderen haar hier in betrekken, zowel binnen als buiten. 
Bij Silke op schoot of naast haar op de bank naar een boekje luisteren is een favoriete bezigheid van veel 
kinderen. 
Stapje voor stapje en stukje bij beetje hebben we Silke met zijn allen geleerd wat het inhoudt om pedagogisch 
werker te zijn. En Silke pikte het allemaal goed op. Ze vroeg dingen en met de feedback ging ze aan het werk 
waardoor ze steeds steviger in haar schoenen ging staan. 
In het begin moesten we bijvoorbeeld stap voor stap uitleggen en laten zien hoe ze een luier moet verschonen; 
nu draait ze haar hand er niet meer voor om en verschoond ze uit zichzelf ook de kinderen met een poepluier. En 
helpt ze de grotere kinderen met het naar de wc/op de pot gaan. 
Ze helpt bij het klaarzetten van het eten en drinken, helpt de kinderen hierbij waar nodig, gaat uit zichzelf na het 
eten en drinken poetsen of de afwas doen of helpt met de kinderen naar bed brengen. 
Kortom: ze heeft zich in een jaar tijd super ontwikkeld. Ze was echt een aanwinst voor de groep. 
 
Wij, als leidsters en de kinderen zullen haar gaan missen nu ze klaar is met haar stage. 
We wensen haar veel plezier en succes met het vervolg van haar studie! 
 

                      
 

 
 

 

 

 



 

Jubilarissen 
 
Lolkje en Corrie zijn al jaren onderdeel van ons vaste team. Dit jaar zijn deze 2 toppers al 15 jaar bij de 
Speelhoeve! 

         

  


